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De Tuinvriend®

Het jaar 2023 is bijna weer om!

Donkere dagen hebben ons land alweer bereikt en de tuinen van onze vereniging liggen nu uit te rusten van de
overvloedige oogst van groentes, fruit en bloemen. De zomer was duidelijk minder heet dan vorig jaar. We hebben een
regenachtige zomer en herfst gekend.

Wat is het jaar 2023 snel gegaan! Na mate we ouder worden lijkt het wel of de tijd veel sneller gaat. In mijn eerste jaar als
voorzitter heb ik gezien hoeveel werk er wordt verricht door de commissies voor de vereniging. Wat een geweldige en
uitstekende inzet. Fr zijn dit jaar diverse activiteiten geweest, waar we met tevredenheid op terug kunnen kijken. De
tuincommissies hebben veel werk verzet. Zij boden hulp aan de leden met hun tuinen en de groenstroken en heggen werden
goed bij gehouden. Zij boden hulp en ondersteuning waar nodig was. Ze doen er alles aan om de complexen hun mooie
verzorgde uitstraling te laten behouden. Op het moment is de commissie Inkoop druk bezig om de bestellingen te verzamelen ter
voorbereiding voor het nieuwe tuinjaar. De Bouw- en taxatiecommissie die na de storm de tuinen controleerden en leden raad
gaven hoe gevaarlijke situaties opgelost konden worden. Veel dank aan al deze mensen die zich belangeloos inzetten

voor de vereniging. Zij staan er voor wat met een vereniging wordt bedoeld. VAT Zeist is en blijft een vereniging. Het 1
samen verenigen en werken met elkaar zorgt ervoor dat onze vereniging levend blijft. Zonder al deze mensen

zouden we ophouden te bestaan! i
Het bestuur wil via deze weg jullie allen fijne kerstdagen toewensen en een gelukkig nieuwjaar. Wij beseffen heel
goed dat er leden onder ons zijn die te kampen hebben met ernstige gezondheidsproblemen. Wij wensen hen veel
sterkte en kracht toe!

Rick Harskamp

Groenstrook Grifthoek

Onder leiding van Tuincommissie De Grifthoek werd onlangs de begroeiing in de groenstrook onder handen genomen. Het is een
klus die Henk de Vries, als snoeier, klaart op aanwijzing van onze bomenexpert Henk van Boeschoten. De enorme hoeveelheid
gesnoeide takken werd door helpende Grifthoekers weggesleept. Echt bijzonder dat onze medetuinders gewoon kwamen om te
helpen ondanks het weer. Het regende en het was koud!! De handen werden uit de mouwen gestoken en zonder geklaag werd er
gewerkt. Er heerste een fijn sfeertje zo met elkaar. Geweldig!

De laatste snoeidag van dit jaar zal op maandag 18 december plaatsvinden. Dus helpende handen zijn weer van harte welkom.

Geurte Harskamp
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Pfft ... gillende slak!!!
Laat me niet lachen! Nee, ik heb het mij niet verbeeld en ook niet
gedroomd! Ik heb het echt zelf gehoord.

Er wil weleens een huisjesslak in mijn tuin zitten die ‘s avonds over
het pad kruipt. Deze pak ik dan op om haar naar de groenstrook
achter mijn chaletje te verhuizen waar ze lekker verder haar gang
kan gaan. Nu hoorde ik eens bij het optillen duidelijk een geluid.
Het leek echt op een soort gil/schreeuw!! Ik was helemaal onthutst
en begon van ontsteltenis mij te verontschuldigen en haar troostend
toe te spreken. Tja.... ik weet hoe gek het allemaal klinkt in de grote
mensen oren en vermoed dat er nu toch echt een bezorgde rimpel
op jullie voorhoofd is ontstaan.

U@ Tk heb het zelf ook nooit geweten en nog nooit meegemaakt!!!

Maar het was er toch écht!
Jullie vragen hoe dit nu kan?

Welnu, ik heb maar eens de boeken er op nageslagen - echter, er
was niets hierover te vinden. Anderen bevraagd of ze ook zoiets ooit
hebben gehoord. Het werd toen ineens erg stil en een paar ogen
keken mij toen héél vreemd aandachtig aan. Oh hemeltje...!

Tja, als ik het dan ook nog eens heb over Slakkejantje ... ! €9

Het mag dan het lievelingsverhaaltje zijn van mijn kleine nichtjes en
neefjes en kleinkinderen ... wat weten grote mensen nu van een
slakje (klein popje) dat in een slakkenhuisje woont en er
onverwacht uit te voorschijn kan piepen en allerlei capriolen
uithaalt en grapjes maakt? Toch niets!!! Nee, nu was ik toch
duidelijk een grens over gegaan en ‘een beetje dom’ geweest met
mijn vraag.

Dan maar Internet afstruinen.

Al snel las ik dat slakken geen stembanden en geen longen hebben
en dus niet kunnen gillen of schreeuwen. Oh, oké... nooit geweten.
Tjonge, wat nu?

Nou, toch maar weer eens verder lezen: ‘.. .je kunt wel degelijk een
geluidje horen als de lucht die in het slakkenhuis zit eruit wordt geperst
door een smalle opening waarbij een fluitend (gillend?) geluid word
veroorzaakt'.

Ja, het staat er echt! Alleen wordt er wel bij gezegd dat dit gebeurt
wanneer je (per ongeluk) het slakkenhuis verplettert. Nou ja, van
dat laatste was absoluut geen sprake. Wel moest ik de slak flink van
de grond trekken. Het slijm leek wel lijm, het voelde erg dik en ik
kreeg het ook moeilijk van mijn vingers. De slak zat vaster aan de
tegel dan ik gewend was. Ik trok het diertje zowat zijn huisje uit en
hoorde toen die ‘gil’. Dat moet de verklaring zijn!

Ja ....best wel een plausibele verklaring vind ik zelf! Ja hoor, ik ben
er uit!! Ziezo, het mysterie van de gillende slak is in ieder geval voor
alle grote mensen opgelost!!

(&) Maarre. .. wat gilde ze nu eigenlijk tegen mij? Téch even mijn
kleinkinderen vragen. Die weten écht alles!!!
Ja-a, ze kennen zelfs Hond-apen!

Nooit van gehoord? Nou, moet je horen...

het volgende geval is dat ... (%)

Geurte Harskamp

Hondaap - Klipdas
Hondapen blijken klipdassen te zijn die wij op een reis in het midden-oosten tegen
kwamen. Onze kleinzoon zag er een hond en aap in - Hondaap dus!

Foto van Henk van Boeschoten
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In Memoriam
Afgelopen oktober werden we opgeschrikt door het bericht dat Wim van
Verseveld onverwacht is overleden.
Wim was al zo'n kleine 40 jaar tuinder op het
Molenbosch en woonde in appartementencomplex het
Koekoeksnest in het Kerckebosch, als buurman van één

van onze andere oudere tuinders.

Tot vorig jaar jaar was hij meestal vergezeld van zijn hondje, tot dan toe
had hij als enige tuinder een uitzonderingspositie wat betreft de

aanwezigheid van honden op het Molenbosch.

Helaas is zijn metgezel hem voorgegaan bij het verwisselen van het

tijdelijke voor het eeuwige.

Wim had een bijzondere tuin: helemaal rondom had hij bakken
gemaakt op werkhoogte van doormidden gezaagde rioleringsbuizen,
groen geverfd, waarin hij ruimte had om zijn zaailingen op te kweken of

later in het seizoen ook uit te planten.

Wim was geen grote prater, meestal rustig in zijn tuin bezig, en hij
bemoeide zich weinig met anderen, al vond hij het wel leuk als je een

praatje kwam maken.

Hij was al geruime tijd weduwnaar, en had geen kinderen, dus hij zal
ongetwijfeld kennissen en buurtgenoten blij hebben gemaakt met zijn
groenten. Ik begreep dat hij een regelmatige bezoeker van de

koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden in het Binnenbos was.

Op zijn afscheid bleek dat hij naast een enthousiaste volkstuinder ook

een hartstochtelijk hobbyvisser was geweest.

Met bloemen uit de diverse tuinen op het Molenbosch hebben we hem
nog een mooi afscheidsbloemstuk mogen meegeven, wat werd

gewaardeerd door de familie.

Begin december hebben we zijn tuin en alles wat er nog aan
materialen in stond ontmanteld en naar de stort gebracht met een
groot aantal Molenbossers. Hij had nogal wat verzameld door de jaren
heen, vier aanhangers vol hebben we weggebracht.

We zullen zijn rustige aanwezigheid missen!

Ans Bergwerff

Tussen licht en donker zijn wij geboren.
Tussen licht en donker verloopt ons leven.
't Leven heeft zijn donkere zijde, maar
de ziel heeft het licht.

Hierbij geven wij u kennis van het onverwachte overlijden van

Willem van Verseveld
Wim
Weduwnaar van Onna van Verseveld-Meijer

*Lienden
22 november 1935

T Utrecht
12 oktober 2023

Uit aller naam:
Fia en Harry Roemers

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van Tellingen
o.v.v. W. van Verseveld
Leeuweriklaan 2, 3704 GR Zeist

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Wim in de aula van
crematorium Zeister Borust, Woudenbergseweg 46
te Zeist op vrijdag 20 oktober om 13.00 uur.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het
Grand Café van Zeister Bosrust.

JUNI 2023
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Over het Molenbosch

Op Zaterdag 25 november werd de tuin van Wim leeggehaald, hierbij wat foto’s die toen zijn gemaakt.

We hebben eind van dit jaar van vier tuinders afscheid genomen, van Wim van Verseveld wegens overlijden, Willem de Wit heeft de tuin aan
zijn zoon overgedaan, maar die zullen we ongetwijfeld nog regelmatig zien als hij met zijn rollator een kijkje komt nemen!

Twee anderen hadden andere redenen om op te zeggen, en zo kwamen er drie percelen vrij!

Heel fijn dat we weer een aantal leden van de wachtlijst blij konden maken, en we hopen ze het komende tuinseizoen te leren kennen!

Ook ben ik blij dat de wachtlijst aanmerkelijk korter is geworden, al zijn er nog steeds een flink aantal gegadigden voor een tuin op het
Molenbosch. Het is dan ook een heerlijke plek om te vertoeven, dus animo zal er altijd wel blijven.

Ans Bergwerff

December 2023 - De zonsondergang complex Grifthoek
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(foto van Henk van Boeschoten)
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Hoofdredactie: Geurte Harskamp

C O]. O fO Il Vormgeving : Rick Harskamp

E-mailadres :redactie @vatzeist.nl
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